
 

HET GELUK IS GEK 

In de aflevering wordt dit lied in twee delen gezongen. Harrie Geelen zegt hierover "anders dan in een 

reprise blijft de grondgedachte voortduren, dialoog er tussen stelt de rest van het lied eventjes uit. 

Het eindstuk staat niet op zichzelf", vandaar dat de tekst hier als geheel is opgenomen. 
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Mélisande  Zat nooit van tevoren met een reus in de maan 

   Heb het toen ik jong was ook maar zelden gedaan 

   Zitten met een man in de maan 

   Zat nooit met een reus op een dode vulkaan 

   Bleef er voor de zekerheid een eindje vandaan 

   Moeder zei: het kan raar vergaan 

Gark   Het geluk is gek 

Mélisande en Gark Het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek 

Jul   Het geluk is gek 

Jul en Jut  Het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek 

Jul   Keer weer naar het koren en zie weer het graan 

   Zal weer met m'n schort bij de molensteen staan 

   Waren er lelijk lang vandaan 



Jut   Kijken naar twee reuzen bij wassende maan 

   Kijken naar twee benen die je hebt om op te staan 

   Voel aan je hals en hij zit er nog aan 

Jul en Jut  Het geluk is gek, het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek 

Allen   Het geluk is gek, het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek 

Hildebrandt  Ben een simpel man van tien in 't dozijn 

   Dacht: ik zal het ook tot Sint Juttemis zijn 

   Al deed de gedachte me pijn 

   Maar kijk eens om me heen, wat heb ik aan mijn broek? 

   Een slot voor mezelf, een lakei in de hoek 

   En onder een kelder vol wijn 

   Het geluk is gek, het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek, 

   Het geluk is gek 

Allen   Het geluk is gek, het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is - gek 

Bertram  Overal waar je loopt, loop ik achter je aan 

Lidwientje  Heb een beetje lang op mijn tenen gestaan 

   Was zo ver, zo ver hiervandaan ... 

Aernout   Was als al kind al lelijk en weinig bemind 

   Ik dacht: ertegen aan, want de aanhouder wint 

   Maar ... de eenzaamheid houdt aan 

Hildebrandt  Maar het geluk is gek 

Hildebrandt en Aernout Het geluk is gek 

Allen   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek 

   Het geluk is gek, het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek 

   Het geluk is gek, het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek 

Bertram  Hamelen 



Allen   Het geluk is gek, het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek  

Bertram  Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? 

Allen   Het geluk is gek, het geluk is gek 

   Het geluk is met de domme en de domme zegt: gek 

   Het geluk is gek  

Bertram  Hamelen 


