IK HOEF GEEN HOED
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Hildebrandt Ik heb mijn hoed op een goede dag in Hamelen gekocht
Want de hoedenmaker zei: dit is een goeie hoed
De hoedenmaker zei dat dit nu net de hoed was die ik zocht
Ik zei: hoedenmaker
Brave goeie hoedenmaker
Waarom een hoed?
Ik hoef geen hoed
Waarom een hoed?

Hij hield de hoed met eerbied en ontzag op in z'n hand
En vertelde mij hoe men een hoed niet dragen moet

Hij sprak mij van de dingen van de hoed en van de rand
Ik zei: hoedenmaker

Brave goeie hoedenmaker

Ik hoef geen hoed

Waartoe een hoed?

Ik hoef geen hoed

Hij zei: komt men niet met een hoed vaak door het ganse land
Ik zei goede man hoor hier, ik hoef alleen geen hoed

Ik heb van hoeden hoegenaamd ook verder geen verstand

Ik zei: hoedenmaker, dag goeie hoedenmaker

Waarom een hoed?

Waartoe een hoed?

Waarom een hoed?

Nu vlieg ik met mijn hoed parmantig boven stad en land
Ik heb hoegenaamd mijn hoed niet langer in de hand
Mijn benen bengelen van de rand, mijn hoed sprong uit de band
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Ik denk: hoedenmaker, brave goeie hoedenmaker
Kijk naar m'n hoed
Kijk hoe m'n hoed
Kijk hoe m'n hoed

Kijk naar m'n hoed
Kijk hoe m'n hoed
Kijk hoe m’'n hoed

Waarom een hoed?

Ik zei: hoedenmaker
Brave goeie hoedenmaker
Kijk naar mijn hoed

Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Kijk hoe mijn hoed
Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Kijk hoe mijn hoed
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Ik zei: hoedenmaker
Brave goeie hoedenmaker
Kijk naar mijn hoed

Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Kijk hoe mijn hoed
Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Kijk hoe mijn hoed

Hamelen
Hamelen



