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Jongen 1 De kamers van de linkervleugel zijn al helemaal vol 

Meisje 1 De toren aan de zuidkant staat van bruiloftsgasten bol 

Meisje 2 De keuken is één wanhoop en de koks zijn horendol 

Lidwientje Want iedereen is tuk op jong geluk 

Meisjes  Er trouwen er maar twee 

  Maar jeminee, wat wordt het druk! 

Kinderen De tafels in de eetzaal staan daar lang en wit en fraai 

Meisje 3 Herauten met trompetten maken vreselijk lawaai 

Meisje 4 Lakeien in de kelders spuiten slagroom op de vlaai 

Meisjes  De paarden staan te trappelen in de stal 

Kinderen Er trouwen er maar twee 

  Maar jeminee, het geeft een knal! 

Lidwientje Er wappert al een vlag van elke toren 

  Ze halen alle zwervers uit het stro 

  En geven hun een maal als nooit tevoren 

Meisje 5 De gouden vork, die krijgen ze cadeau! 

Meisje 6 De koetsen op het binnenplein die glimmen als de nacht 

Meisje 7 Er zwemmen extra zwanen buiten - rondom in de gracht 



Meisje 8 De schildwacht bij de slotbrug staat in vol ornaat op wacht 

Lidwientje De duiven op het dak zijn van hun stuk 

Kinderen Er trouwen er maar twee 

  Maar jeminee, wat wordt het druk! 

Meisjes  Dozen vol geschenken voor de bruidegom en bruid 

  Er stoppen sjieke dames en ze stappen stralend uit 

  En dansen in de ridderzaal op luit, schalmei en fluit 

Lidwientje Want iedereen is tuk op jong geluk 

Kinderen Er trouwen er maar twee 

Allen  Maar jeminee 

  Maar jeminee, wat is het druk! 

 


