
 

VARKENS VAN HET FEEST 

Tekst 

Harrie Geelen 

Muziek 

Joop Stokkermans 

Uitgevoerd door 

Rob de Nijs, Loeki Knol, Ab Hofstee, Martin Brozius, Ed Lautenslager, Koor, Amsterdamse 

Operettevereniging Thalia 

Aflevering 

45 Het Zwaard van Golf 

 

Aernout   Wij zijn de varkens van het feest 

   Wij zijn terug van weggeweest 

   Ik zou willen zingen zoals niemand zong 

   Want ik heb een viool en ook een gong 

   Maar nu ik hier op een tafel sta 

   Denk ik er dieper over na 

   Ging ik niet lelijk over de tong 

   Als ik zo voor de vuist een liedje zong 

   Met alleen een viool en een domme gong? 

Kinderen  Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

Aernout en kinderen Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dada dabbe dada 

   Dabbe dada da 

Aernout   Want een gong vloekt vast met zoveel verdriet 

   Bij treurige tranen past een gong niet 

   En als je viool speelt, vreselijk als ik 

   Dat spot met de ernst van het ogenblik 

Allen   Maar wij zijn de varkens van het feest 

   Na jaren terug van weggeweest 

Aernout   En dus zing ik toch zoals niemand zong 

   Met alleen een viool en een domme gong 

Allen   Want wij zijn de varkens van het feest 

   Na jaren terug van weggeweest 



Aernout   En dus sta ik - te kijk - voor oud en jong 

   Als de vent die toen zo maar een liedje zong 

Allen   Met alleen een viool en een domme gong 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dada dabbe dada 

   Dabbe dada da 

Aernout   En ik bonk op de gong om het vele verdriet 

   En de droevige uren die tel ik hier niet 

   Want alles is achteraf 'apekool' 

   Wat blijft is het snerpen van 'n viool 

Lidwientje  Wij zijn de varkens van het feest 

Bertram  Na jaren terug van weggeweest 

Lidwientje en Bertram Ik had kunnen zingen zoals niemand zong 

   Met alleen een viool of een domme gong 

Hildebrandt  Je denkt misschien bij jezelf nog wel 

   Dit vraagt om hoogstaand orgelspel 

   En ik weet nog hoe mooi ik als knaap dan zong ... 

   Maar vergeet het weer op stel en sprong 

   Voor mij een viool, of een domme gong 

Allen   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dada dabbe dada 

   Dabbe dada da 

Aernout   Want alles is pijn, en de pijn gaat voorbij 

   "En", zegt de gong, "al ben ik niet blij 

   Het gaat er maar om wat je d'r bij zingt 

   Dus zorg dat het lied heel vrolijk klinkt" 

Allen   Ja, wij zijn de varkens van het feest 

   Wij zijn terug van weggeweest 

   En ik zing het lied zoals niemand zong, 

   Met een valse viool en een domme gong 

Bertram  En is het niet mooi niet mooi geweest? 

   't Lijkt een verhaal dat een ander leest 

   Het verhaal wordt oud, toch blijft het jong 

   Mijn hart maakt nu de zevensprong 

Allen   Met alleen een viool en een domme gong 



   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dada dabbe dada 

   Dabbe dada da 

   Ja! Wij zijn de varkens van het feest 

   Na jaren terug van weggeweest 

   En ik zing het lied zoals niemand zong 

   Met alleen een viool en een domme gong 

   Ja! Wij zijn de varkens van het feest 

   Na jaren terug van weggeweest 

   En ik zing het lied zoals niemand zong 

   Met alleen een viool en een domme gong 

Verteller  Dit was het lange, afgelopen verhaal 

   'Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?' 

   De weg was lang en de weg was krom 

   Maar ze kwamen allemaal weerom 

Allen   Wij zijn de varkens van het feest 

   Na jaren terug van weggeweest 

   En ik zing het lied zoals niemand zong 

   Met alleen een viool en een domme gong 

Aernout   Hamelen 

Allen   Hamelen 

Aernout   Hamelen 

Allen   Hamelen 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dada dabbe dada 

   Dabbe dada da  

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dabbe dabbe dabbe dada 

   Dabbe dada dabbe dada 

   Dabbe dada da 

Bertram  Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? 

Kinderen  Hamelen 

 



Allen   Ja! Wij zijn de varkens van het feest 

   Na jaren terug van weggeweest 

   En ik zing het lied zoals niemand zong 

   Met alleen een viool en een domme gong 

   Ja! Wij zijn de varkens van het feest 

   Na jaren terug van weggeweest 

   En ik zing het lied zoals niemand zong 

   Met alleen een viool en een domme gong 

 


